LEERNETWERKBIJEENKOMST SPEECHSCHRIJVERS

Mannen, luistert!

Wat maakt een militaire speech succesvol?

Hoe motiveren militaire leiders hun man-
schappen voor de strijd? Welke stijlmiddelen
gebruiken ze daarvoor in hun speeches? De
Academie voor Overheidscommunicatie
vroeg het de hoogste militair van Nederland,
Commandant der Strijdkrachten Generaal
Peter van Uhm, en Piet Kamphuis, directeur

van het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie. Zij vertellen over de bijzondere
betekenis van de toespraak bij de krijgs-
macht: troepen overtuigen om de strijd aan
te gaan. Een analyse van succesvolle speeches
uit heden en verleden en het verhaal achter
de prijswinnende speech die generaal Van

Uhm hield voor TEDxAmsterdam.
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“We happy few”

Het is het jaar 1415. Na een succesvolle strijd in
Frankrijk wil de Engelse koning Henry V terugkeren
naar Engeland. Plots bevindt hij zich tegenover een
enorme troepenmacht van de Fransen. Als ervaren
commandant besluit hij te doen waar hij goed in is:
met een vlammende toespraak motiveert hij zijn
troepen tot het leveren van de slag.

‘We happy few. We band of
brothers. For he, today, that
sheds his blood with me,
shall be my brother’.

Het geheim van deze speech? Hij appelleert aan de
lotsverbondenheid van de militairen, legt militair
historicus Piet Kamphuis uit. “Een beroep op het
wij-gevoel, het gevoel van ‘samen staan we sterk’.
Van ‘het is een helse opdracht, maar als we samen
optrekken kunnen we de vijand aan’. Moraal en
wederzijds vertrouwen zijn essentieel voor militairen
en daarom onmisbaar in militaire toespraken.”

Inspireren tot verzet

Dit zag je ook terug in de toespraak die koningin
Wilhelmina hield bij de inval van Duitse troepen op
10 mei 1940, legt Kamphuis uit. In een radio-uitzen-
ding sprak ze de woorden: ‘Ik richt hierbij een viammend
woord van protest tegen deze voorbeeldloze schending van wat
tussen beschaafde staten behoorlijk is.” “Met haar woord-
keus gaf ze uiting aan de boosheid over de Duitse
inval”, aldus Kamphuis. “Tegelijk inspireerde ze
burgers tot verzet. Er ontstond een gezamenlijk
gevoel van ‘dat dus nooit’. Haar woorden hielpen
velen om over de geweldsdrempel heen te stappen,
om de wapens op te nemen en het onrecht te
herstellen.”

Zichtbaar en duidelijk
Winston Churchill gaf de vereisten voor militaire
speeches kernachtig weer met de uitspraak ‘Stand
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up, speak loud and shut up’. “Zeker vroeger was het
voor een commandant belangrijk om zichtbaar te
zijn voor zijn mannen”, zegt Kamphuis. “Vaak sprak
hij zijn mannen vanaf een verhoging of te paard toe.
Hij moest gezag en leiderschap uitstralen en zijn

Proclamatie

Miin Volk,

Nadat ons land met angstvallige nauw-
gezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit
had in acht genomen, en terwijl het geen ander voor-
nemen had dan deze l\ourﬁng streng en consequent
vol te houden, is in den afgeloopen nacht door de
Duitsche weermacht, zonder de minste waarschuwing.
op ons land gedaan, dit
niettegenstaande de plechtige toezegging, dat de
neutraliteit van ons land zou worden ontzien, zoo-

lang wij haar zelf handhaafden.

een plotselinge aanval

Ik richt hierbij een vlammend protest tegen
deze voorbeeldel hend:
en de aantasting van wat tusschen beschaafde

Staten l)e]'mcrlijk 15,

van de goede trouw

Ik en Mijn Regeering zullen ook thans
onzen p]icbl doen. Doet g:'i den uwe, overal en
in alle omstandigheden, ieder op de plaats waarop
!1:‘]‘ 15 gesteld. met de uiterste waakzaamheid en
met de innerlijke rust en overgave, waartoe een

rein geweten u in staat stelt.



militairen zelfvertrouwen geven. ‘Mannen, dit gaan we
doen en jullie kunnen het.” De boodschap moest duidelijk
zijn: “‘We nemen de vijand te grazen’. Churchill koos
overigens bewust voor het noemen van de onvermij-
delijke offers: ‘whatever the cost may be, we shall
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never surrender’.

Machotoespraken

“lemand die zijn soldaten op briljante wijze wist op te
peppen was de Amerikaanse generaal Patton”, aldus
Kamphuis. “Patton zorgde altijd dat hij zelfvertrou-
wen uitstraalde. Hij sprak de taal van de soldaten en
gebruikte humor om spanning te kanaliseren. Zo zei
hij ooit tegen zijn mannen: ‘You are not all going to die,
only two percent of you'. Met deze woorden benadrukt hij
dat ieders bijdrage telt. Zo creéert hij een gevoel van
lotsverbondenheid.”

Zijn machotoespraken hield hij overigens alleen voor
zijn mannen, gaat Kamphuis verder. Buiten het veld
sprak hij anders. Zijn speeches voor officieren kenden
diepgang en nuance. Ook tegenover de media sprak
hij bewust anders: hij had gezien hoe oorlogscorres-
pondenten reputaties konden vormen of breken en
wist hoe hij de media moest bespelen.

Eisenhower - de situatie wordt politieker

Ook generaal Eisenhower moest rekening houden
met verschillende doelgroepen. Als opperbevel-
hebber van de geallieerden in WOII bevond hij zich
in een politiek speelveld. “Hij moest de internatio-
nale coalitie bijeen zien te houden”, vertelt
Kamphuis. Maar hij moest ook zijn commandanten
motiveren en natuurlijk de soldaten zelf. “Aan de

vooravond van D-Day sprak hij de troepen toe,
waarbij drie elementen opvallen. Allereerst de
morele rechtvaardiging: ‘You are about to embark upon
the great crusade’. Ten tweede een duidelijk doel met
vertrouwen in de goede afloop: ‘You will bring about
the destruction of the German war-machine’. En ten
derde: ‘jullie kunnen het: ‘I have full confidence in
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your courage’.

Drie basiselementen

De succesvolle speeches analyserend zijn de basis-

bestanddelen van de militaire toespraak terug te

brengen op de drie onderdelen die Aristoteles

beschreef:

- Logos (‘waarom gaan we dit gevecht aan, waarom
riskeren we ons leven?’)

- Pathos: de toespraak moet het zelfvertrouwen van
soldaten versterken

- Ethos: de toespraak moet het vertrouwen van de
militair in zijn commandant versterken (hij moet
voor hem door het vuur gaan en denken: met deze
commandant durf ik de strijd aan).

Voorbeelden hiervan vinden we ook in recentere
tijden, vertelt Kamphuis. “In Irak (2003) bijvoorbeeld
waren de woorden van generaal Franks: ‘We gaan de
Iraki’s bevrijden, we gaan hen humanitair bijstaan en de kans
geven een nieuwe start te maken. Ik heb alle vertrouwen in u.
U staat voor een moeilijke taak, maar u kunt deze aan.” En in
Operation Desert Storm sprak generaal Norman
Schwarzkopf over ‘een eind maken aan de bezetting van
Koeweit, de plunderingen en de verkrachtingen. Het is een
nobele zaak waarvoor wij strijden en jullie kunnen de opdracht
aan. Ik heb er alle vertrouwen in’.”

it Iraq must cease its rape
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and pillage.

i I have seen in your eyes

a fire of determination.

Our cause is just.

Max God be with you.
. ¥ :

Wederzijds vertrouwen

Ook Commandant der Strijdkrachten Generaal Peter
van Uhm ziet wederzijds vertrouwen als belangrijk
onderdeel van militaire speeches. “Dat is echt
essentieel. Wij komen in gebieden waar het onveilig
is, waar je van het ene op het andere moment in een
gevaarlijke situatie kunt komen. Dan moet je elkaar
blindelings kunnen vertrouwen. Er is geen tijd voor
overleg. De soldaten moeten op hun commandant
vertrouwen en hij op hen. Als er geschoten wordt,
weet iedereen van elkaar: ‘Jij doet nu dit en ik

doe dat’”

De commandanten leren al vroeg in hun opleiding
hoe ze dat vertrouwen krijgen, legt Van Uhm uit.

“Ze moeten vanaf het begin voor de groep staan, hun
podiumvrees overwinnen. Ze leren manieren om te
zorgen dat hun mannen doen wat ze willen. Daarbij
moeten ze zorgen dat ze niet acteren, maar dicht bij
zichzelf blijven. Militairen ruiken het namelijk als
hun baas een verhaal vertelt waar hij zelf niet achter
staat.”

Hun ziel zien te raken

“Leiding geven is gedrag beinvloeden”, gaat

Van Uhm verder. “Je wilt dat je mensen iets doen.
Daarvoor moet je in hun hoofd de noodzaak creéren
om het te doen. Je moet hun ziel, hun spirit bereiken.
Je stelt vast wat je wilt bereiken en vervolgens bedenk
je: hoe kom ik in hun hoofd? Welke boodschap heb
ik en hoe communiceer ik die?”

Dat reikt soms verder dan een speech voor je eigen
militairen, aldus Van Uhm. “Als ik bij Pauw en
Witteman zit, weet ik dat mijn militairen kijken,
maar bijvoorbeeld ook de ouders van militairen.
Zij denken: is dit de man aan wie ik mijn kind
toevertrouw? Mijn commandanten kijken mee,
mijn minister, de politiek. Dan is het zaak goed na
te denken over de reikwijdte en het mogelijk effect
van je boodschap.”

De TEDx-speech

Dat laatste deden Van Uhm en zijn speechschrijver
uitgebreid voorafgaand aan de TEDx-speech die hij
hield op 25 november 2011 In de speech, inmiddels
ruim 900.000 keer op YouTube bekeken, staat Van
Uhm, tot huivering van het publiek, opeens met een
geweer op het podium en betoogt hij dat het wapen,
hoe tegenstrijdig het ook mag klinken, een instru-
ment is om vrede in een gebied te brengen. De
speechschrijver van Van Uhm, Annelies Breedveld,
won in Washington DC een Cicero Award voor de
speech.



“Het verhaal van TEDx is echt mijn persoonlijke
verhaal. Maar het valt of staat met hoe je zo’n verhaal
brengt, zowel qua woordgebruik als qua beeld dat je
neerzet. Ik heb het met mijn mensen tot in detail
voorbereid”, vertelt Van Uhm. “Je weet dat je zo'n
kans maar één keer krijgt. Dus van het begin af aan
heb ik met Annelies en mijn team Communicatie
overlegd: hoe pakken we het aan? Hoe kunnen we
indruk maken en geloofwaardig overkomen en ook
nog het publiek aanspreken? Wat voor mensen
zitten er in de zaal? Hoe maken we contact met

het publiek? En, minstens zo belangrijk: wie kijkt
allemaal via internet? Mijn militairen bijvoorbeeld,
die kijken of de baas het wel zo strak doet als het
hoort als hij een wapen overhandigd krijgt. Deze
handeling moest dus goed verlopen.”

“Ook rees de vraag: hoe komt het over op klein
scherm?”, gaat Van Uhm verder. “Dus besloten we de
speech op te nemen en terug te kijken. Dan zie je wat
wel en niet werkt op video. Dat het afleidt als je te
veel met je handen beweegt bijvoorbeeld. Maar ook
van welke kant de kapitein het podium op moest
komen om mij het wapen te brengen. We wilden niet
dat het geweer ook maar één keer op het publiek zou
zijn gericht. Het gebruik van het geweer werkte. Het
werd doodstil en er ging een huivering door de zaal.
Het was het moment waar waarop ik de aandacht te
pakken had. Maar dat was niet uitsluitend het doel.

Het geweer illustreerde ook de inhoud, het instru-
ment waarmee de krijgsmacht werkt aan een betere
wereld door veiligheid te brengen in situaties van
chaos en geweld. Die boodschap wilden we graag
vertellen.”

Zoek het contrast

Bij de voorbereiding van een speech waardeert Van
Uhm het als zijn adviseurs hem durven tegen te
spreken en dat is ook de tip die hij speechschrijvers
en communicatieadviseurs geeft. “Vertel je baas hoe
zijn manier van spreken overkomt. Laat hem zien wat
de punten zijn waar hij kan verbeteren. Durf je baas
uit te dagen, bijvoorbeeld zoals Annelies Breedveld
mij uitdaagde om met een geweer voor een zaal te
staan. Denk na over het effect dat je met de speech
wilt en kunt bereiken en wat de spreker daarvoor
moet doen. Zorg ervoor dat je baas de tijd voor de
voorbereiding neemt en dat hij in zijn verhaal
gelooft. Maak gebruik van een autocue, makkelijk
te leren en het helpt je enorm om meer contact te
hebben met het publiek. Maak ook gebruik van de
omstandigheden: welke sprekers zijn er nog meer?
Is hun stijl bijvoorbeeld zakelijk, zet er dan een
persoonlijke aanpak tegenover. En last but not least:
doe iets onverwachts. Zoek het contrast. Kies een
onorthodoxe aanpak. Verras je publiek en wees
nooit voorspelbaar.”
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Generaal Peter van Uhm houdt zijn speech tijdens de TEDxAmsterdam. Foto: Maurice MikRers
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Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van
een bijeenkomst voor speechschrijvers bij de
Rijksoverheid, op 10 mei 2012. Peter van Uhm,
Commandant der Strijdkrachten, en Piet
Kamphuis, directeur van het Nederlands Instituut
voor Militaire Historie, deelden hier hun kennis
en ervaring met speechschrijvers. De bijeenkomst

was een samenwerking van het speechschrijvers-
gilde ’t Doode Paerdt en de Academie voor
Overheidscommunicatie, onderdeel van Dienst
Publiek en Communicatie van het ministerie van
Algemene Zaken. Voor meer informatie over de
Academie en over het speechschrijversgilde kunt
u mailen met Academie@minaz.nl.

Tekst: Anouk Monté, Academie voor
Overheidscommunicatie
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